Refrein:

Jijen ik

We zullen altijd blijven dansen

We gaan ons voortaan niet verschansen
Wij creéren nieuwe kansen
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Refrein 2x

We zijn hier even maar op aard’

Wat is het leven ons echt waard?

Op vrije voet of vastgeketend?

Laat ons de stilte nu verbreken

Wij horen graag de waarheid spreken

En dan’s avonds voor de buis

Een zwaar en niet te dragen kruis
Luister jij naar die profeten?

We kunnen toch niet alles meten?
Waar is ons collectief geweten?

Refrein 2x

Aan het werk en in ons kot

We worden stilaan gewoon zot

Ons lijf wil nu toch echt bewegen
We zijn heus iedereen genegen
Maar hebben lang genoeg gezwegen

Elk verbod, autoriteit

Al het volgen echt ten spijt

Vertrouwen komt toch van twee kanten?
Wij willen nieuwe zaden planten

Wij zijn liefdesdemonstranten

Refrein 2x
Solo 2x

Ons hoofd is helder, autonoom
We volgen niet zomaar de stroom
Van angst en onzekere feiten

Dit zijn geen futiliteiten

Voor onze vrijheid gaan we pleiten

Wat is zorg? Wat solidair?
Zonder debat Wat is primair?
Het is nu tijd om te verbinden
Elkaar in liefde terug te vinden
Licht zien in het land der blinden

Refrein 2x
Solo 2x

Refrein 2x

‘Blijven Dansen’ is de Vlaamse versie van het Franse lied
‘Danser Encore’

Liefdesdemonstranten hebben dit lied met toestemming
en in samenspraak met de Franse groep HK et Les
Saltimbanks geschreven.



